
Hallo allen.

 

We hebben op 26 september onze jaarlijkse moederreis gehad.

We vertrokken om 8.15 uur op de markt van Valkenswaard met een bus van “van Gompel” met 20 
personen.

We vertrokken met geweldig goed weer en dit hebben we de hele dag gehouden.

De rit ging naar Maastricht, hier kwamen we goed optijd aan.

Aangekomen bij rederij van Stiphout mochten we al snel instappen in de boot genaamd “Belvederevallei”.

Hier stond voor ons het gebak al klaar en kwamen ze met koffie en thee rond.

Tijdens de rondvaart kwamen we door 3 sluizen. De 1ste troffen we het dat we er meteen in konden varen.

De 2de kwam iemand om deze handmatig open te doen, en de laatste had een verval van 4 meter hoogte.

Hier moesten we ongeveer 15 minuten wachten voordat we hier in konden varen.

Toen we hier in waren duurde het wederom 20 minuten om  hier weer uit te kunnen varen.

Dit was een leuke ervaring.

De schipper heeft ons ook nog uitgelegd dat er ook altijd iemand moest zijn om de kapitein te helpen,

Op bijgevoegde foto zie je dat Patricia deze taak op zich heeft genomen.

Eigenlijk lacht de helper nooit (dit valt voor Patricia niet mee), hij krijgt de kapitein zijn pet op en laat zien 
hoe de boei omgehangen dient te worden.

Deze taak voert niemand gaarne uit. (vandaar dat er geen lach af kan)

In zo’n sluis kan natuurlijk gemakkelijk iets gebeuren en als passagier hoor je dan te weten hoe te 
handelen.

Rond de middag waren we terug en mochten we zelf onze middag invullen.

We hebben meerdere personen op het Vrijthof de lunch zien nuttigen.

Enkele zijn nog gaan winkelen maar de meeste hebben ook wel lekker op een terras zitten te genieten.

Om 16.00 uur was iedereen weer op tijd bij de bus voor de terugreis.

Terug in Valkenswaard werden we verwacht bij Markt 14.

Hier hebben we een heerlijk 3gangen diner gekregen.

Het was een hele gezellige en  fijne dag.

De organisatie willen we dan via deze weg ook hartelijk bedanken, ik denk dat we ook voor de overige 
leden mogen spreken, dat zij een heel fijn programma in elkaar heeft gezet.

Groetjes Tonnie en Fien


