
Moederreis 24 September 2024.

We zijn met 12 personen en we gaan met 3 auto’s naar Horst.

We gaan naar het Limburgse Vlaaibakkerijmuseum van Ard en May Gerards-Steeghs.

Van Art Vlaai.

Daar beginnen we met een kopje koffie of thee en een stuk Limburgse vlaai. 

De keuze is Kersen of Abrikoos.

Dan mogen we zelf aan de slag onder leiding van de bakker.

We krijgen een zakje bloem en margarine en daar maken we deeg van.

We pakken 2/3 van het deeg de rest bewaren we voor de bovenkant.

Dat wordt kneden maar, wat best zwaar is (de bakkers hebben geen sportschool nodig!!)

Het deeg uitrollen met de deegrol, dan doen we het deeg in de vorm.

Nu mogen we de vulling kiezen appel, abrikozen of kersen.

Er mag ook verschillende soorten in de bodem gedaan worden dat is eigen keuze.

Dan gaan we de rest van het deeg uitrollen voor de bovenkant.

Dan gaat het water en suiker er bovenop en alle vlaaien gaan de oven in.

Ondertussen krijgen we een belegd broodje met drinken.

Dan hebben we een rondleiding door het museum waar veel bakkersbenodigdheden van vroeger te 
bewonderen zijn de bakker verteld er veel over.

Ondertussen zijn de vlaaien klaar en ze zien er stuk voor stuk goed uit.

Ieder krijg de vlaai in een doos mee naar huis.

Onze reis gaat verder naar Venray waar we eigen tijd hebben om door te komen.

Om 16.30.u vertrekken we weer om naar Veldhoven te gaan.

We gaan naar Aukwood  in Veldhoven waar we een 3 gangenmenu krijgen.

Dat was erg lekker.

We hebben een erg leuke dag gehad.

Rikie en Patricia bedankt voor het regelen!!


